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__—Glory be to Gogd —___

"Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen” Lucas 10:33
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Het is al weer een tijdje geleden dat we jullie, de sponsoren, op de hoogte
hebben gebracht van alles rondom “onze kids”. Met deze brief willen we jullie
graag op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen van onze jongeren.

Het gaat goed met Winny, Cecile, Diane, Danielle, Lydia, Espoire en Deo. Het
laatste appje wat we kregen van Winny vertelde ons: “We are doing well and
we thank God for that”. En ze bedanken voor het leefgeld wat ze ontvangen.
Fijn dat het goed met ze gaat!

Wat ook erg mooi om te vermelden is dat Berend de Boer vanuit Boornbergum
regelmatig “goede doelen reizen” organiseert naar Kenya. Hij neemt de groep
dan ook mee naar Nairobi en de afgelopen tijd heeft hij onze jongeren een
paar keer in contact gebracht met deze groep mensen. Ze gingen dan met
elkaar ergens eten en onze jongeren genoten daar volop van! Het doet ze
goed om mensen te ontmoeten, uit een ver Nederland! Het doet ze ook goed
om Berend te ontmoeten en Berend betekent dan ook veel voor onze stichting!



https://sa24.nl/berend-boer-al-28-jaar-actief-kansarme-jongeren-kenia/

Bakkeveen

Op zaterdag 5 mei hebben we ook weer op de markt gestaan in Bakkeveen.
De opbrengst viel wat tegen, maar wel gekomen tot een afgerond bedrag van €
50,-. Toch ook wel bijzonder om op zo'n grote markt te staan en het was een
prachtige dag!

Winny
Winny gaat met veel plezier naar de hotelopleiding “food and beverage”. Deze
opleiding duurt een half jaar en dit half jaar is bijna afgerond. We hopen dat

Winny met een certificaat aan de slag kan bij een hotel.




Danniella

Danniella gaat naar de basisschool “Little Angels School”. Ze krijgt extra
bijlessen op zaterdag om de lessen van groep 6 bij te kunnen houden. Maar
het gaat goed met haar en haar prestaties op school worden beter.

Marktproject, een onderneming!

En nu nog iets waar wij ook enthousiast over zijn! De jongeren hebben
aangegeven heel graag zelf iets te gaan ondernemen om inkomsten te
genereren. Maar hoe? En wat?

Via Berend hoorden we dat het mogelijk is om een marktkraam te ondernemen
of een klein winkeltje. Het is mogelijk om zo in Nairobi een handel te starten en
te zorgen voor een inkomen. Daarmee geeft het een mooie levensinvulling:
zelfstandigheid, werk en een eigen inkomen!

We zijn in maart voorzichtig begonnen met het onderzoeken van de
mogelijkheden.

Allereerst de vraag naar de jongeren: vinden jullie dit een mooie uitdaging, zien
jullie dit zitten?

Het antwoord was: “We would like to do this. We will be happy because it will
change our lives a lot. And we hope you can help us with this. And let pray for
God to help us, also in this case and to thank God for you guys coming in our
lives”. Dit antwoord was dus duidelijk. De jongeren zien het zitten! Hebben er
zinin!

En nu wij nog....

Het antwoord was duidelijk en er liggen kansen. Maar hoe pak je dit aan. We
zijn het gesprek aangegaan met Berend. Hij heeft ons geholpen met de vragen
rondom een “businessplan”. Hier zijn we mee aan de slag gegaan.




De jongeren hebben een businessplan geschreven. Ze hebben verschillende
vragen onderzocht, welke markt, welke produkten, waar koop je in, waar sla je
het op, enz enz. De jongeren zijn hier serieus mee aan de slag gegaan en
hebben goede plannen gemaakst, dit is al een onderneming voor hen!

En er is een startkapitaal nodig. Een bedrag waarmee ze kunnen opstarten en
waarmee ze de huur kunnen betalen van hun plek op de markt. En dit was
voor ons nog wel een hobbel... de jongeren hebben berekent dat ze ongeveer
€ 2000,- nodig hebben om te kunnen starten.

Maar er is goed nieuws!
Deze week is bekend geworden dat we een sponsor voor dit markt-project
hebben! Wat een geweldig nieuws, waar we God zo dankbaar voor zijn!

En nu het vervolg....

We kunnen dus starten met het marktproject! Maar we willen dit op een goede,
rustige en voorzichtige manier doen. We hebben Berend gevraagd om de
jongeren te coachen en te begeleiden. Hij komt vaak in Nairobi en wil dit voor
onze jongeren betekenen. Wat fijn en alweer iets waar we ook heel dankbaar
voor zijn!

Wat gaat de toekomst brengen?

De toekomst ziet er anders uit, laten we bidden voor een “life changing future”.
De toekomst is onbekend, er gaan stappen genomen worden waar de jongeren
en wij niet bekend mee zijn. De jongeren gaan ook uitstappen in een wereld
waarin ze mogen werken, leren en ontwikkelen. Prachtig en tegelijk ook
spannend! VVoor hun het meest, maar voor ons ook. Maar zoals jullie kunnen
lezen in de nieuwsbrief vertrouwen we allemaal op dezelfde God, de Heer van
hemel en aarde, de God van Kenia en Nederland. In vertrouwen lopen we
verder aan Zijn Hand.

We danken jullie voor het vertrouwen, voor de sponsoring van onze stichting.
We zullen jullie op de hoogte houden van het marktproject. En willen jullie ook
vragen om dit in gebed mee te nemen naar onze God en Vader. Groot is Zijn
Trouw!

Hartelijke groet,
Siep, Tiemon en Marian

----Deze nieuwsbrief bevat ook afbeeldingen, aangeraden wordt om dit aan te zetten in uw mailprogramma----







