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_—Glory be to Gog —__

"Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen” Lucas 10:33
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Wat gaat de toekomst brengen?

Hiermee zijn we de nieuwsbrief van juni geé€indigd. En de nieuwe toekomst
kwam al snel... Eind juni kwamen we als stichting bij elkaar, samen met
Berend de Boer, om plannen te maken rondom de onderneming “marktkraam”.

Berend vertelde ons toen, dat Winny al heel snel een baby zou krijgen.
Ongepland zwanger geworden, een onzekere situatie. De uitgerekende datum
was eind juni. Winny heeft het niet willen vertellen aan ons, omdat ze angst
had. Angst voor het onbekende, angst voor hoe we zouden reageren, angst
voor de sponsoren. Daarbij spelen de trauma’s uit haar verleden ook een grote
rol.

Na de eerste schrik en vragen, hebben we ons gerealiseerd dat deze baby, dit
kindje, nooit een ongewenst kindje zal kunnen zijn. Een kind, een geschenk
van onze God, gemaakt en bedoeld door Hem, geschapen naar Zijn
evenbeeld. En hoe de situatie ook is, een kindje is een kostbaar geschenk, een
Godswonder.

We hebben contact gehad met Winny, haar gefeliciteerd met haar
zwangerschap. En daar was Winny heel blij mee en dankbaar voor.




Op 4 juli is kleine Ella geboren,
een klein meisje,

dochtertje van Winny.

Een klein persoontje extra in het gevulde huisje. Maar het gaat goed.

Laatst berichtte Winny ons: “We are doing well, all of us, we thank God. And to
have a baby in the house is good. | sleep, but not a lot.” Gebroken nachten
horen er bij!

Een baby, een hele verantwoordelijkheid er bij. We bidden voor mama Winny,
voor kleine Ella, voor de hele groep, om de Zegen van onze Heer en Zijn
bescherming.

En de marktplannen?

Die gaan gewoon door met een kleine vertraging. Voor september willen we de
plannen graag helemaal uitgewerkt en duidelijk hebben. En van daaruit
langzaam de boel opstarten!

En Winny gaat haar opleiding ook afmaken met een kleine vertraging! Dit is
mogelijk omdat kleine Ella gewoon mee kan naar school.

En wat gaat de toekomst brengen?
Ja.... Dat weten we niet. Maar onze God is Trouw en Hij weet het wel. En we
wandelen weer verder aan Zijn sterke Hand.




Hartelijke groet,

Marian, Tiemon en Siep

“Teach me to do Your will,

for You are my God.

lay Your graciotss Spirit lead.
- me on level ground.”
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