NAIROBI KIpg

_——Glory be to Gogq —___

"Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen” Lucas 10:33
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November 2018

Met deze brief willen we jullie heel graag op de hoogte brengen van alle
ontwikkelingen rondom onze Nairobi Kids - jongeren in Nairobi. En we hebben
heel veel nieuws te vertellen. En dit keer met veel

~

foto’s!
Hoe gaat het in Nairobi?
Het gaat goed met onze groep jongeren. Op deze foto staan ze allemaal:

Espoire, Deo, Lydia met kleine Ella, Danielle, Diane, Cecile en Winny.

Het is vol in het huisje. En Deo en Espoire kunnen binnenkort niet meer bij de
zoon van de dominee logeren, want deze gaat trouwen.

We zijn voorzichtig op zoek naar een grotere flat, voor ongeveer dezelfde




huurprijs. Dit kost even tijd en tot het zover is, blijven de jongeren in het huisje
wonen.

De marktkraam “Blessed Shop”

Op 1 oktober zijn de eerste aankopen gedaan voor de verkoop op de markt.
We laten hier graag wat foto’s van zien! Berend de Boer was in Nairobi en
heeft samen met de jongeren de aankopen gedaan.

Op 3 oktober kregen de jongeren de bevestiging dat ze een container konden
huren. Dit is de marktkraam. Deze container hebben ze de “Blessed Shop”
genoemd. Dus vanaf nu heet het marktkraam project: “Blessed Shop”. Het
voordeel van een container is, dat de handel er in kan blijven zitten aan het
eind van de dag, de deur kan op slot!

Sjouwen met de spullen in de straten van Nairobi en in de taxi laden met
Berend.




Schoenen ophangen in de Blessed Shop. Wat hebben we ingekocht! En ook
leren de administratie te doen.

De jongeren hebben de Shop vanaf begin oktober in bedrijf! ledere dag is de
Shop open, behalve op zondag. Er zijn al wel klanten geweest en de eerste
verkopen hebben ze ook gedaan. Het loopt nog geen storm, maar dat was ook
de verwachting. We hopen en bidden voor Zegen, voor het doen lukken van
deze onderneming!

Opleiding Winny
Op 25 september heeft Winny examen gedaan voor “food and
beverage”. Daar hebben we ook foto’s van!




Winny kreeg een kook-opdracht: Pumpkin chapati and chicken. Op de laatste 2
foto’s staat de presentatie van de opdracht. Winny is de meest rechtse kok.
EN.... Ze heeft goed werk geleverd, want Winny is geslaagd! De uitslag kwam
op 22 oktober.

Winny heeft hiervoor een certificaat gehaald. Tegelijk met dit certificaat, heeft
ze haar Engels certificaat gekregen.




Nu kan Winny op zoek naar een baan!

Opleiding Cecile

Cecile heeft aangegeven heel graag een kleermakers-opleiding te gaan doen:
leren om kleding te ontwerpen en te maken. Dit zou heel goed kunnen in
combinatie met de Blessed Shop. De kleding kan daar verkocht worden.

We gaan onderzoeken of dit mogelijk is.

Project reis van Tiemon

In februari 2019 gaat Tiemon met Berend naar Nairobi om onze jongeren te
ontmoeten. Waar wonen ze, hoe gaat het, hoe leven ze, wat doen ze, de
Blessed Shop bekijken, omgeving bekijken, de school van Danielle
bezoeken.... Genoeg om te doen, genoeg indrukken om op te doen. Belangrijk
voor onze stichting, het is best heel lastig om een voorstelling te hebben van
hoe het in Nairobi is.

We vinden het heel mooi dat Tiemon (op eigen initiatief en financiering) de
mogelijkheid heeft om deze reis te maken. En inmiddels weten de jongeren in
Nairobi ook dat hij hen gaat bezoeken. Zij vinden het ook heel mooi en Tiemon
is “very welcome” We zijn erg benieuwd naar Tiemon zijn verhalen en gaan die
dan ook graag met jullie, onze sponsoren, delen! Jullie horen hierover zeker
van ons!

Tot slot

Een lange nieuwsbrief met veel nieuws en foto’s. Wat zijn we dankbaar voor de
start van de Blessed Shop. Wat zijn we dankbaar dat Winny haar diploma
heeft. Dankbaar dat het goed gaat in Nairobi met alle jongeren en kleine Ella.
We willen jullie vragen om te bidden voor de Shop, voor klanten. Dat het een
Blessed Shop zal zijn! En we willen jullie vragen te bidden voor de jongeren,
dat ze moedig door zullen gaan en hoop en vertrouwen houden. En dat de
Shop invulling zal geven aan hun leven. Dat ze mogen weten en ervaren dat
ze geliefd en gezien zijn door onze Hemelse Vader.




Zo gaan we weer verder. Niet altijd gemakkelijk met de afstand tussen Nairobi
en Nederland, maar wel vol hoop en moed. Want we hebben een Machtige
God, de God van Hemel en Aarde. De God van Kenia en van Nederland. En
Wie is als Hij, de Leeuw maar ook het Lam!!

Hartelijke groet,
Siep, Tiemon en Marian

----Deze nieuwsbrief bevat ook afbeeldingen, aangeraden wordt om dit aan te zetten in uw mailprogramma----
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