
 

 
  

 

 

  

 

”Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen” Lucas 10:33 

 

Nieuwsbrief 

Juni 2019 

 

Beste sponsors,  

  

En zo is het jaar al weer halverwege! En is het tijd om jullie te informeren over alles rondom onze jongeren in Nairobi! 

Want we hebben weer nieuwe ontwikkelingen, die we met jullie willen delen. 

  

Het gaat goed met Winny, Cecile, Diane, Danielle,  Espoire, Deo en baby Ella. De groep heeft nu een ruimer huisje 

en dat is heel fijn. Danielle gaat nog steeds met veel enthousiasme naar de basisschool. Ella groeit goed. Dingen 

waar we dankbaar voor zijn! 

  

Lydia 

Zoals jullie kunnen lezen, mist de naam Lydia in het rijtje. Lydia heeft er voor gekozen om de groep te verlaten en 

elders in Kenia te gaan wonen. Zij heeft ook een baantje. Hiermee heeft zij ook de Stichting verlaten en valt zij niet 

meer onder onze zorg. Dit is haar keuze. 

  

Cecile 

Cecile begint aan de laatste 3 maanden van de naaiopleiding. Hier hebben we een sponsor voor gevonden en daar 

zijn we heel dankbaar voor. Want…... 

Cecile is zwanger. Cecile heeft al een lange tijd een vriend, Bahati. Ze hebben elkaar ontmoet via de kerk, ze zaten in 

hetzelfde worship-team. Er ontstond vriendschap en van daaruit groeide er iets moois! 

 

Bahati is ook vluchteling uit Congo. Toen hij 15 jaar was, vluchtte hij samen met zijn moeder uit Congo. De rest van 

zijn familie was vermoord door rebellen. Helaas overleefde zijn moeder de vlucht ook niet, zij is ook vermoord door 

rebellen. Bahati overleefde de vlucht, maar overleefde ternauwernood in Nairobi, waar hij 1,5 jaar op straat moest 

leven. Hij ontmoette een vriend, ook vluchteling, waar hij bij kon wonen. Nu volgt hij een opleiding voor Social Work 

aan de Universiteit in Nairobi, gesponsord door een andere organisatie. Hij moet nog 1 jaar en studeert dan af en de 

verwachting is dat hij werk vindt. 

  

Bahati en Cecile verwachten hun kindje in november. Hoewel de wens er zeker was om te trouwen in de toekomst, 

was deze zwangerschap zeker (nog) niet gepland, maar wel gewenst. Bahati neemt zijn verantwoordelijkheid en ze 

zijn in april voor de wet getrouwd en trouwen eind juni in de kerk, om een Zegen te vragen voor hun huwelijk. Het zal 

niet makkelijk worden voor hen. Bahati “leeft” nu van een minimaal inkomen, door baantjes (autowasstraat, 

vertaalwerk bij een ambassade). En Cecile moet de naaiopleiding nog afronden en werk zoeken. 

 

Maar dit is wat Bahati  hierover zegt: 

  

“I am willing to take responsibility for Cecile and plan to care for the baby who will come late October or early 

November it will be hard for me but with God I believe everything is possible for those who trust in Him!” 

  

Wij willen Cecile en Bahati hiermee niet loslaten. Cecile blijft totdat de baby komt, wonen bij de groep. Zodat ze 

voldoende rust en voeding krijgt. Cecile maakt ook de opleiding af. En als de opleiding afgerond is, kan ze hiermee 

vanuit het huis aan de slag! Wij willen hen ook ondersteunen in de voorbereidingen voor de komst van de baby. 

 



 

Als de baby geboren is, gaat Cecile, met de baby, bij Bahati wonen. Maar ook dan willen we ze nog niet los laten… 

Bahati zijn studie is volgend jaar juni afgerond en dan gaat hij werk zoeken. Dan hopen we en bidden we dat het 

gezinnetje op eigen benen kan staan.  We blijven dit volgen! 

  

Blessed Shop 

De marktkraam draait nu vanaf oktober 2018, ruim een half jaar dus. Het is een heel leerproces voor onze jongeren, 

vooral voor Deo en Espoire. Maar ook de anderen moeten hierin meedenken. De verkoop valt tegen en misschien 

moet er eens nagedacht worden over andere merchandise. Wisselen in de produkten die ze verkopen. Geen 

schoenen, maar bijvoorbeeld een lekker broodje (die Winny maakt)? Een zelfgemaakte tas, kinderkleding (genaaid 

door Cecile?)?  Hiermee zijn we nu in overleg met de jongeren. Om ze hiermee uit te dagen, hiermee te gaan 

nadenken, creatief te zijn! 

Daarnaast kunnen we nadenken over het verhuizen van de kraam, dichter naar het centrum. Maar eerst willen we 

graag verder op deze manier, om te leren verkopen. 

  

Espoire 

Espoire heeft onderzoek gedaan naar een praktische opleiding, waarmee hij werk kan vinden in Nairobi. Dit blijkt een 

opleiding voor een grondverzetbedrijf te zijn. We zijn nu bezig om te kijken of dit mogelijk is. Wat zijn de kosten en 

wat is nodig. Uit het eerste onderzoek naar opleiding is gebleken dat er rond de 1000,- Euro nodig is. Hij behaalt 

hiermee zijn rijbewijs en een opleiding binnen het grondverzet. 

  

Vlooienmarkt Bakkeveen 

Op 18 mei zijn Annelies en Fanny met allerlei verkoopbare spullen naar de vlooienmarkt geweest. De opbrengst was 

ruim 80 Euro, een mooi bedrag! 

Deze vlooienmarkt is iedere maand, hoewel we als stichting niet iedere maand daar gaan verkopen. Maar als jullie 

nog leuke verkoopbare spullen hiervoor hebben, kunnen jullie dat brengen bij onderstaande personen! 

   

Het leven kent soms wendingen, verrassingen… Net zo goed hier in Nederland als in Kenia. Een wending is de 

keuze die Lydia maakte en een  verrassing, een groot Wonder, is het ontstaan van nieuw leven. Bahati en Cecile 

realiseren zich dit ook en (na ook de eerste schrik) zijn blij met de zwangerschap. Hoewel het ook een zorg voor de 

toekomst is. Maar zoals Bahati het ook zegt, we vertrouwen op een Machtige God, de God van hemel en aarde, de 

God van al het leven. Onze God en Vader, die alles over had voor ons, zelfs Zijn eigen Zoon. Wij leven in Zijn licht, in 

Zijn Genade. Deze liefdevolle Vader, Hij laat ons niet los. Hij laat onze jongeren niet los. We lopen verder aan Zijn 

Hand! 

  

Hartelijke groet, 

Siep, Tiemon en Marian 

  

----Deze nieuwsbrief bevat ook afbeeldingen, aangeraden wordt om dit aan te zetten in uw mailprogramma---- 
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