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De vakanties zijn weer voorbij. Wij van stichting Nairobi Kids zijn al weer een aantal keren bij 

elkaar geweest om te overleggen. Er zijn weer allerlei ontwikkelingen te delen met jullie! 

  

Hoe gaat het met de jongeren? 

Diana is inmiddels gestart met een cursus Engels bij de UNHCR. Deo heeft in de zomer gewerkt in 

een restaurant en hij werkt daar nog steeds 3 dagen in de week (voor 1,50 per dag…!). Espoire 

heeft zijn rijbewijs gehaald. Hij zoekt werk bij een tankstation (met vergelijkbaar loon als Deo). 

Daniella gaat weer naar school. Winny is ook op zoek geweest naar werk, maar dit is helaas nog 

niet gelukt. Met kleine Ella gaat het nu goed. Zij is ziek geweest in augustus en is hiervoor naar 

een dokter geweest, met medicatie is ze goed hersteld. Ook Deo moest naar de dokter. Hij werd 

op 1 september overvallen en met een hoofdwond moest hij gezien worden door een dokter. Ook 

hij is met medicatie en goede zorg, goed hersteld gelukkig. 

  

Cecile en Bahati 

Begin juli zijn Cecile en Bahati getrouwd. Een bescheiden bruiloft en een gelukkig bruidspaar. Na 

de bruiloft zijn Bahati en Cecile naar hun eigen huisje gegaan. Cecile woont nu bij haar 

echtgenoot, niet een makkelijke keuze want ze hebben het niet ruim… Maar een keuze op basis 

van geloof en vertrouwen, dat God hun zal zegenen in hun keuze. 

  

Als stichting willen we Bahati en Cecile op weg helpen. We ondersteunen hen waar we kunnen. 

Daarnaast is Bahati een harde werker! Hij werkt op alle fronten aan inkomen en aan zijn studie. Wij 

willen heel graag dat hij in juni 2020 afstudeert en hij ligt hiervoor nog steeds op schema! 

Op 9 september heeft Cecile haar examen van de naaiopleiding gedaan en gehaald! We zijn trots 

op haar! Cecile kan nu vanuit haar huis kleding gaan naaien en verkopen. We hopen dat dit gaat 

lukken! 

  

Ze zijn blij en dankbaar met alle hulp die ze krijgen. Graag willen we jullie laten lezen hoe ze dit 

ervaren: 

 

(Cecile) 

"God bless you and the foundation for making it possible for me. I am proud of my self and i will 

always thank God for creating you and making you be part of my life. I now believe God is the 

Father to the fatherless and Mother to the motherless. Through the foudation i have seen hope and 

future. God bless you soooo much." 

 

(Bahati) 

"God works in miraculous ways!" 

  



 

Het wachten is nu op de baby, die halverwege oktober wordt verwacht. 

 

The Blessed Shop 

We moeten met jullie delen dat de Blessed Shop niet meer bestaat. De shop draaide niet goed, de 

verkoop van de spullen ging slecht en de huur moest wel betaald worden. Kortom, de shop ging 

failliet en de stekker is er uit gehaald. We wisten van tevoren dat het een risico zou zijn, maar het 

was een mooie kans om ergens mee te beginnen en van te leren. 

De locatie was niet gunstig en de verkoopgoederen waren niet ideaal. Hiervan is veel geleerd. De 

jongeren onderzoeken of het mogelijk is om op een meer gunstige plek en met andere 

verkoopwaar, toch een shop te beginnen. Deze ideeën zijn er al wel, alleen willen wij ze grondig 

onderzoeken. Om het risico dit keer te beperken, hoewel je dit natuurlijk nooit altijd helemaal kan 

ondervangen… Maar het Blessed Shop verhaal wordt vervolgd! 

   

Espoire 

Espoire heeft zijn rijbewijs gehaald. En hij zou heel graag een vervolg opleiding doen zodat hij 

werk kan vinden bij een grondverzetbedrijf. We zijn erachter gekomen dat opleidingskosten nogal 

kunnen verschillen en ook in hoeverre je dan hiermee werk kan vinden. Dit is Espoire nu aan het 

onderzoeken, hij doet een kijk en vergelijk tussen de verschillende opleidingen en vraagt bij 

bedrijven of hij hiermee bij hen kan werken. Ook dit verhaal wordt vervolgd. 

  

Care for Kenya 

Een groep vrouwen uit Boornbergum reist in de herfstvakantie naar Kenia om daar de projecten 

van Berend de Boer te bezoeken.  Zij gaan ook onze jongeren bezoeken! En daar zijn we heel blij 

mee! Ze kunnen spullen meenemen, zoals oude smartphones en baby spullen. Maar vooral het 

contact is heel erg mooi:  Nederland en Kenia ontmoeten elkaar en zien elkaar! Prachtig! 

  

Met de woorden van Bahati willen we afsluiten: God works in miraculous ways! Wat hebben we 

een lieve God en Vader, Hij die van ons allemaal houdt. Hij is het die ons samen brengt, die ons 

aan elkaar verbindt, dichtbij en verder weg.  En aan Zijn Hand gaan we weer verder! 

  

Hartelijke groet, 

Siep, Tiemon en Marian 

 

 
  

----Deze nieuwsbrief bevat ook afbeeldingen, aangeraden wordt om dit aan te zetten in uw mailprogramma---- 
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