
  

  

 

 
  

 

”Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.” Psalm 82:3 

 

 
Een groot SOS voor vluchtelingen in Nairobi 

  

Lieve mensen, 

 

We kregen vandaag (27 juni) een verschrikkelijk bericht van Bahati over de situatie van 

vluchtelingen in Nairobi. Door de aanhoudende lockdown door het COVID-19 virus komen mensen 

om van de honger en er is geen voedsel meer om uit te delen. 

 

Hij verteld: “I feel so bad when I see them going home without food, once they have spend the 

whole day in our office crying for food”. (vertaling: ik voel me zo slecht als ik ze weer naar huis 

zie gaan zonder eten, nadat ze de hele dag in ons kantoor gehuild hebben om eten). 

 

Er zijn families die de hele dag slapen (“a state of sleeping hungry”) omdat ze geen eten hebben. 

 

Het breekt ons hart…. 

En we weten dat het een situatie is die we misschien niet kunnen oplossen…    Maar toch, onze 

medemens is in nood. We willen graag delen wat we hebben, onze broodmanden delen zoals ze 

dat in Nairobi vragen. 

 

Willen jullie ons (weer) helpen te helpen? 

 

Dat kan door geld over te maken op NL13 KNAB 0765 1277 17 t.n.v. Stichting Nairobi 



Kids  o.v.v. SOS vluchtelingen Nairobi. Realiseer je alsjeblieft dat ook een klein bedrag zal helpen 

een buik te vullen, misschien een leven te redden. Onze stichting heeft een ANBI status. 

Het geld gaat rechtstreeks naar Nairobi, waar direct voedsel van wordt gekocht voor de 

vluchtelingen (zie bericht in de nieuwsbrief) 

  

Vanuit ons hart, vanuit ZIJN hart: dank u wel! 

 

 

Nieuwsbrief juni 2020 

 

Beste sponsors, 

     

Wat leven we in bijzondere en onzekere tijden, de 

Corona-pandemie houdt de wereld nog steeds flink 

bezig. Hier in Nederland hebben we gelukkig weer 

versoepelingen van de maatregelen, maar Kenia is nog 

steeds in lock-down. En dat brengt in Nairobi behoorlijk 

wat beperkingen en problemen met zich mee. De 

scholen en opleidingen zijn gesloten. Mensen moeten 

thuis blijven. Mensen kunnen niet aan het werk… er is 

honger en verdriet. 

  

Onze jongeren 

Ondanks dit alles gaat het wel goed met onze jongeren. 

We zijn dankbaar dat ze gezond zijn en genoeg te eten 

hebben.  Hoewel het voedsel wel duurder is geworden 

in Nairobi… we maken dus wat extra sponsorgeld 

hiervoor over.  Ook met Bahati, Cecile en Ryan gaat het 

goed. Ook zij hebben wat extra ondersteuning nodig om 

in deze tijd rond te komen. 

  

Gisteren op zondag 21 juni ontvingen we van Espoire 

nog de volgende groet namens de groep: “Shalom! Wonderfull morning, blessed Sunday to 

you. Hope you are fine. For us, we are fine also and we thank God for His love. Nice day. Be 

Blessed all!!” En dat doet ons goed. Wij danken onze Vader God ook voor Zijn Liefde en Zijn 

Trouw. Onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, Hij is met Zijn kinderen, waar ze ook 

wonen en wat er ook gebeurd. Indrukwekkend! 

  

Scholen en opleidingen zijn gesloten. Danielle krijgt als enige van de groep, thuis-school.  Ze doet 

haar schoolwerk op een van de 3 beschikbare mobiele telefoons (van Espoire, Diane of Winny). 

Hiervoor hebben we 3 SD kaartjes aangeschaft voor hen. 

 

We hopen voor Espoire dat zijn opleiding (Sensei-grondverzet) in september weer van start 

gaat.  En dat Deo dan ook met de Engelse lessen kan beginnen als vooropleiding voor een 

beroepsopleiding. 

Bahati had goed nieuws. Zijn lessen gingen digitaal door en hij kan in juli afstuderen! Hier zijn we, 

samen met hem en Cecile,  heel erg blij mee want hij heeft al vooruitzichten op een baan in 

september! Wat een Zegen voor dit jonge gezin! 

   

SOS voor vluchtelingen in Nairobi! 

We hebben door Bahati zijn organisatie Kintsugi vernomen dat er heel veel nood is voor 

vluchtelingen in Nairobi.  Sinds de lockdown in april die door de president van Kenia is afgekondigd 

zijn heel veel vluchtelingen die een baantje hadden massaal op straat gezet. Geen werk, betekent 

dan ook geen eten en geen huur kunnen betalen. Vele gezinnen en ook kindgezinnen zonder 

ouders zijn hier de dupe van geworden. 

 

Wij vonden als stichting dat we ook iets moesten doen voor deze vreselijke situatie die is ontstaan. 



Onze stichting heeft in de statuten staan dat we vluchtelingen in Kenia helpen en hier hebben we 

ook gehoor aan willen geven voor deze nood. We hebben dus een actie hiervoor gestart en we 

hebben mogen zien hoe God dit gezegend heeft. We hebben in totaal € 7690,- kunnen geven aan 

Kintsugi om eten en zeep te kopen voor vluchtelingen. Er zijn hiermee 300 families geholpen (1500 

mensen) met 2 maanden eten! We zijn de Heere hier enorm dankbaar voor en tegelijk weten we dat 

het nog niet genoeg is. Er zijn namelijk 4000 vluchtelingen in Kasarani, een wijk in Nairobi waar ook 

onze jongeren wonen.  

  

De vluchtelingengemeenschap in het algemeen, vooral in Kasarani, waar het initiatief is begonnen 

is zo dankbaar voor de hulp die ze hebben ontvangen. 

  

In hun eigen woorden: "We zijn niet in staat betekenisvolle woorden of sterke uitdrukkingen te 

vinden om onze diepste dankbaarheid te betuigen aan deze mensen die ons lijden voelen in dit 

moment van angst en depressie en aanboden om hun maaltijden met ons te delen. We kunnen 

alleen maar zeggen Dank u en moge God uw manden blijven vullen". 

  

We hebben nog meer getuigenissen ontvangen van vluchtelingen die geholpen zijn. Heel 

indrukwekkend, verdrietig maar ook hoopvol nu er voorlopig voor hen weer eten is. Dat wensen en 

bidden we voor iedere medemens die daar woont. Want de situatie is daar verschrikkelijk, nu de 

lockdown al lang duurt en nog niet versoepelt is. 

  

En daarom willen we ook nu deze actie van harte bij jullie aanbevelen: SOS voor vluchtelingen in 

Nairobi tijdens deze Covid-19 pandemie. Extra giften hiervoor zijn bijzonder welkom!  Zonder hulp 

redden ze het daar niet… (zie SOS) 

  

  

Toekomst 

 
Niemand kan in de toekomst kijken… en zoals Jakobus het zegt in Jakobus 4: 15 “Als de Heer het 

wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.” 

 

Ons gebed is dat alles weer tot rust en vrede mag komen. Dat de corona-crisis ingedamd wordt, dat 

het “normale” leven weer op gang komt. Voor hier in Nederland en in Kenia, maar ook voor de hele 

wereld en voor de meest kwetsbare groepen, die hieronder het meeste te lijden hebben. 

  

Dan hopen we weer plannen te maken. Opleidingen die starten. Werk te zoeken en te vinden.  We 

bidden om Gods Zegen en Bescherming voor onze jongeren en voor de plannen die we maken. 

  

Thank you and Gods Blessing! 

  

We willen jullie, onze sponsors, echt vanuit ons hart bedanken voor jullie trouwe sponsoring. 

Dankzij jullie kunnen de jongeren in Nairobi wonen in een huis, hebben ze genoeg te eten en 

hebben ze kleren die ze passen. Dankzij jullie kunnen ze naar school. Dankzij jullie konden we en 

kunnen we veel vluchtelingen helpen die niks hebben… 

 

En in deze tijd, dat we allemaal te maken hebben met deze Corona-crisis, is dat bijzonder. 

  

Zoals ze in Nairobi zeggen: “You share your food with us, you bring food to our table. We thank God 



 

for you and may God Bless you for this” en weten jullie wel dat er dan gedanst wordt van 

blijdschap, iedere keer als er geld binnen komt en dat daar dan weer mensen mee geholpen 

kunnen worden aan eten? 

  

  

Een hele goede zomer gewenst! 

  

En een hartelijke groet van 

Siep, Tiemon en Marian 
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