NAIROBI KIpg

————Glory be to Gog

"Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.” Psalm 82:3

o
o

A CRY FOR HELP !

Beste sponsors,

Eerst even een korte update vanuit onze jongeren. Met onze jongeren gaat het goed! Wel vragen
ze om jullie gebed, ook vanwege de onzekere tijd waarin we leven. De huur van hun huidige huis is
omhoog gegaan, ook een gevolg van de COVID-19 crisis. Ze gaan op zoek naar een ander huis.

Opnieuw luiden we de noodklok voor de vluchtelingen in Nairobi.

De corona-lockdown in Kenia is opnieuw verlengd met 30 dagen. De situatie voor de vluchtelingen
in Nairobi is hierdoor verschrikkelijk... Er is geen werk: geen inkomen, dus geen eten en mensen
worden op straat gezet. De situatie is nijpend: mensen, jong tot oud, komen om van de honger. We
maken ons grote zorgen over deze situatie.

We luiden de noodklok voor hen die lijden, voor hele kwetsbare mensen in extreme nood.
We luiden de noodklok, omdat we kunnen helpen!

Met de vorige actie van Stichting Nairobi Kids (in juni/juli) hebben we 1951 (!) mensen (van jong tot
oud) geholpen aan voedsel voor 45 dagen. Wat hebben we veel dankbare reacties hierop
gekregen. Mensen hebben gehuild van geluk, gehuild omdat ze hun kinderen, hun geliefden
daarmee eten konden geven. Hieronder leest u de reactie vanuit Nairobi van Bahati, na het
ontvangen van het geld. Als u hieraan bijgedragen hebt, dan danken wij u vanuit ons hart, vanuit
Zijn hart.

| can't hold my tears for knowing that Tomorrow we will give food to

this Refugees are goingtoeat 1,3, Refugees as we are talking our team
has already gone to buy food

Old women were crying like children

| am feeling happy in my heart
| believe that God really answered

many prayers in Nairobi and that what
He does can be spread!

Anyway thank God they are going to
eat 17:9


https://www.facebook.com/StichtingNairobikids
http://www.nairobikids.nl/

Echte mensen

Op de foto hiernaast ziet u een
gezin, een moeder met haar
kinderen. Moeder verloor haar baan
door de lockdown, gezin moest hun
huis uit, leven nu op straat. Het
gezin heeft geen eten... (de jongste
kinderen op de foto zijn 2,5en 1
jaar).

Nood-oproep

In de fragmenten van het app-gesprek (hieronder) tussen Bahati en Tiemon op zondag 2 augustus,
kun je lezen dat er nu veel gezinnen/mensen zijn, die het niet meer redden met het voedsel wat ze
nog over hebben. Ze moeten een keuze maken in wie er die dag nog wat kan eten en wie niet...

Families are putting eating time
table where you need to devide your
children, and ask one kids or two to
eat one day and skip another day for
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other kids also to eat &3} —

Ttemon we are in a very critical
situation in Nairobi, it's hard to

explain it, bad things are happenin
here

People are reallly suffering, the only

lucky people are those who were You can Imagine how parents are
touched by Nairobi kids food support ~ €xplaining that to their children .4
others are going through hell... It's

unbelievable what we are hearing That there is somedays they are not

every day@yEHEd 0947 Suppose to eat

Deze mensen kloppen aan bij Kintsugi, de organisatie van Bahati. Ze vragen, smeken, huilen om
hulp.

En de vrijwilligers van Kintsugi willen zo graag helpen, maar ze hebben geen middelen, geen geld,
geen voedsel. Maar door deze actie willen we graag geld verzamelen zodat deze mogelijkheid er
wel (weer) komt!

Maak verschil.....
We hebben vandaag, zondag 2 augustus, vanuit ons privé een bedrag overgemaakt. Hierdoor zijn

er direct 5 weeskinderen voorzien van eten en daardoor is hun leven gered. Op de foto hieronder
ziet u Bahati met mondkapje en de 5 kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar.



We denken aan de rest van de mensen die we al eerder hebben kunnen helpen. Er is weer geld
nodig om ook in deze verlengde Corona-tijd eten te kunnen te geven.

Het breekt ons hart... en daarom kunnen we ons niet stil houden en vragen we (opnieuw)
om hulp! A CRY FOR HELP !l Willen jullie ons (weer) helpen te helpen?

We realiseren ons dat de nood groot is. Dat we echt niet alles kunnen. Maar we hebben wonderen
zien gebeuren met de giften! En daarom vertrouwen we op onze God en Vader en luiden (opnieuw)
de noodklok. En vragen om hulp!

We vragen je om (weer) te helpen door geld over te maken op NL13 KNAB 0765 1277 17 t.n.v.
Stichting Nairobi Kids o0.v.v. SOS vluchtelingen Nairobi.

Realiseer je alsjeblieft dat ook een klein bedrag zal helpen een buik te vullen, misschien een leven
te redden. Onze stichting heeft een ANBI status. Het geld gaat rechtstreeks naar Nairobi, waar
direct voedsel van wordt gekocht voor de vluchtelingen.

Vanuit ons hart, vanuit ZIIN hart: dank je wel!

Namens Stichting Nairobi Kids, Tiemon, Marian en Rob

Stichting Nairobi Kids

Bank: NL13 KNAB 0765 1277 17
K.v.K nummer.: 62503839
Mail: info@nairobikids.nl
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