
 

 

Beste sponsors en andere betrokkenen, 

Begin oktober hebben we jullie geïnformeerd over het feit dat Cecile opgenomen is in een 
UNHCR Protection Center omdat ze gevolgd werd door 2 mensen uit Congo. We kunnen uit 
dankbaarheid melden dat deze 2 mannen zijn opgepakt door de politie. Inmiddels is Cecile 
weer thuis. Het was voor Cecile een zware tijd, want in een UNHCR Protection Center zitten is 
ook geen pretje. Je zit in een soort cel en er is geen contact met de buitenwereld. Dit was 
uiteraard voor haar veiligheid, maar ze is heel blij dat ze nu weer thuis is.  

Maar dit zijn niet de enige ontwikkelingen die er zijn en hiervoor is het nodig om even terug te 
blikken op de geschiedenis van Winny. Zoals jullie weten komt Winny uit een verschrikkelijke 
situatie in Oeganda waar ze heen is gevlucht vanuit Congo. Winny heeft in Oeganda 
gedwongen in een bordeel doorgebracht en moest onder dwang cliënten van dienst zijn. In het 
bordeel heeft ze een meisje leren kennen die Diane heet en dit werd een vriendin van haar. In 
2015 vertelde Winny ons dat Diane misschien kon ontsnappen en of ze dan ook naar Nairobi 
mocht komen. Gezien de situatie waarin Winny heeft gezeten hebben we als stichting toen 
besloten dat Diane mocht komen als de mogelijkheid zich voor deed. Maar nu……… 

Eind november kregen we het plotselinge bericht dat Diane en nog 4 kinderen op weg waren 
naar Nairobi. Dit bracht voor ons grote onzekerheid met zich mee, want dit hadden we echt 
totaal niet verwacht!  

Deze kinderen (ook vluchtelingen uit Congo) zijn ontsnapt uit het bordeel doordat de 
beveiligingsman omgekocht was door kennissen. De beveiligingsman heeft als eis gesteld dat 
ze dan wel met z’n allen moesten vluchten, want nog meer kinderen laten ontsnappen kon hij 
niet laten gebeuren vanwege zijn eigen veiligheid. Hij is dus zogenaamd met spoed 
opgenomen in het ziekenhuis, waardoor deze kinderen dus konden ontsnappen. En nu zeggen 
we wel kinderen, maar er zitten 2 jongemannen van 20 en 22 jaar bij. Deze beide jongemannen 
zijn ook slachtoffer van seksueel misbruik. De baas en cliënten van dit bordeel hebben forse 
schade aangericht zowel fysiek als mentaal. De kinderen/ jongemannen zijn getraumatiseerd. 
Echt afschuwelijk allemaal!!  

Om jullie even beeld te geven, hieronder een foto van aankomst van de kinderen en wat 
aanvullende informatie: 

 (vanwege de veiligheid van de kinderen staat de foto niet op de website) 

Diane: 16 jaar 
Kanyan: 10 jaar (zusje van Diane) 
Lydia: 16 jaar 
Espoire: 22 jaar 
Deo: 20 jaar 

 

Hoe nu verder...... 

Hoewel wij als Stichting Nairobi Kids de komst van 3 kinderen en 2 jongemannen nooit 
verwacht hadden kunnen we ze niet zomaar weigeren of buiten sluiten. Zeker niet na het horen 
van de situatie waar ze uit zijn gekomen! Toch brengt het voor ons veel onzekerheid met zich 
mee en weten ook niet of en hoe wij deze kinderen/ jongemannen voor de toekomst verder 
kunnen helpen. We zoeken ook hierin naar Gods bedoeling en Zijn plan met deze kinderen/ 
jongemannen.  We vragen ook jullie gebed om wijsheid en inzicht in dit alles!!  

Onze eerste prioriteit is de kinderen/jongemannen voorzien van begeleiding voor hun trauma’s 
en de kinderen/jongemannen fysiek te laten checken bij een ziekenhuis. Verder dat ze even tot 
rust mogen komen na een afschuwelijke tijd. We bidden ook dat de kinderen/ jongemannen 
gaan geloven in hun Schepper en Heiland Jezus Christus!  



Je kunt je voorstellen dat het wonen met 7 personen in een woning met 1 slaapkamer wel krap 
is. Gelukkig is Berend de Boer, die wel vaker in Kenia komt voor zijn eigen stichtingen, bij de 
kinderen langs geweest en heeft gezien hoe ze daar nu moeten leven. Hij heeft matrassen voor 
de kinderen/ jongemannen gekocht.  Wij zijn Berend hiervoor enorm dankbaar!  

Verder zijn we bezig om te kijken welke vervolgopleiding Winny kan gaan doen. Dit blijft wel 
wat lastig, want voor veel scholen heb je een Keniaanse ID nodig. Als we hier meer 
duidelijkheid in hebben horen jullie dat direct!  

Natuurlijk brengen deze veranderingen ook weer de nodige wijzigingen in het financiële plaatje 
van Stichting Nairobi Kids. We hebben nu opeens 7 mensen die we ondersteunen met voedsel 
en onderdak. Hierbij moeten we benadrukken dat we dus nog géén definitieve keuze hebben 
gemaakt voor de lange termijn voor deze 3 kinderen en 2 jongemannen. Nogmaals, wij zoeken 
hierin Gods leiding en wijsheid!   

We willen jullie vragen, voor zover jullie gestopt waren met doneren, dit weer in gang te zetten 
of indien dit mogelijk is het bedrag weer te verhogen. Dit alles om de kinderen en 
jongemannen in ieder geval een eindje op weg te helpen.  

Wij blijven dankbaar voor jullie bijdrage, betrokkenheid en vertrouwen in Nairobi Kids!  Mocht 
je nog vragen hebben n.a.v. deze mail dan vernemen we dat graag!  

En heel graag jullie gebed voor deze situatie!  We kunnen dit werk niet voortzetten zonder dat 
de Heere God zijn zegen hierop heeft rusten! 

PS: Helaas hebben nog niets vernomen van Mandine, Clovis en Engride, ook hen graag 
meenemen in jullie gebeden!  

Met vriendelijke groet, 

Tiemon, Marian en Siep 


