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_——Glory beto God —__

Nieuwsbrief

Met dit schrijven willen we jullie als sponsors en
bidders voor onze kinderen weer graag op de
hoogte brengen van de situatie in Nairobi.

Hoe gaat het met de kinderen?

Het gaat goed met de kinderen. Fanny vertelde
ons: “the children changed completely!” They
look healthy. They see future now.” De kinderen
zijn volledig veranderd, zien er beter uit. De
kinderen zien nu een toekomst.

Dankbaar zijn we voor dit bericht, de kinderen
zien een toekomst, de kinderen hebben een
toekomst! Wat mooi om daar aan mee te mogen
werken.

Het koude seizoen komt er nu aan in Kenia. De
kinderen hebben warmere kleren nodig en
warme dekens. Hiervoor zijn we dingen aan het
regelen.

Budget

Uit het budget bleek dat de kinderen eigenlijk
tekort komen per maand. We hebben besloten
om per maand meer geld over te maken, zodat
de kinderen hiervan kunnen leven. Daarom eten
ze nu ook 2x per dag (i.p.v. 1x).

School

We hebben informatie gekregen over
opleidingen/scholen voor de kinderen. Winny wil
graag een opleiding volgen binnen de horeca
(hotel enz.). Hiervoor is het nodig dat Winny de
Engelse taal gaat leren, de opleiding is in het
Engels.

Stichting Nairobi Kids

Bank: NL13 KNAB 0765 1277 17
K.v.K. nummer: 62503839 Fiscaal
nummer: 854843899 (RSIN)

Website en flyer

De website is inmiddels online en is bereikbaar
op www.nairobikids.nl. Op deze website is alle
informatie te vinden van stichting Nairobi Kids.
Daarnaast hebben we een voorraad flyers en
een presentatie van onze stichting op
PowerPoint. We kunnen dan aan mensen of
groepen mensen (lees: potentiele sponsors)
goed uitleggen wat we doen en wat we graag
willen.

Sponsors

Willen jullie ons helpen bij het zoeken van
sponsors? Je kunt dan altijd verwijzen naar de
website, een flyer meegeven of wijzen op ons
mailadres of onze telefoonnummers. We zijn
maar een kleine stichting, alle hulp is welkom!

Gebed

Ons gebed is dat God rondom de kinderen zal
zijn, de kinderen zal leiden en beschermen.
Zodat zij Hem leren kennen en zich een geliefd
kind weten en voelen van onze Hemelse Vader.

We leggen ook al onze activiteiten neer bij Hem.

Vader, leid ons op Uw weg in het helpen van
deze kinderen. Willen jullie met ons meebidden?

"Een Sameritaan echter, die
op reis was kreeg medelijden
toen hij hem zag liggen"
Lucas 10:33




